punt 66 na een gemengd berken-dennenbos nogmaals
rechtdoor naar nummer 53. Aan deze nummer naar
rechts, richting 52. In de verte horen we het aanhoudende
geluid van de E34. Het gebied waar we ons nu bevinden
is de Vorselaarse heide. Bij paal 52 rechtdoor naar 60
en hier weer rechtdoor naar 61. De volgende paal is 62
en daar nogmaals rechtdoor naar 21.

Bij dit knooppunt wandelen we weer de agglomeratie van
Lille binnen en laten we de onverharde landbouwwegen
achter ons. We draaien naar rechts, naar 15, en passeren
op onze linkerkant ‘De Slagmolen’. Deze molen is enig
in zijn soort in ons land en wordt vooral gebruikt om
koolzaadolie of ‘smout’ uit koolzaad te winnen. Elke
laatste zondagnamiddag van de maand van april tot
september wordt er nog altijd smout ‘geslagen’. We
volgen de betonweg die naar links buigt en slaan links
een onverhard pad in naast huisnummer 18.

Aangekomen aan 15 gaan we naar links, naar nummer
14 en 200 meter verder kiezen we rechtdoor voor
richting 13. Recht voor ons zien we reeds de toren van
de Sint-Pieterskerk, het startpunt van onze wandeling.

De weg gaat over in een betonweg en een honderdtal
meter verder aan onze rechterkant verschijnt de eeuwen-
oude Schranshoeve, omgeven door water en toegankelijk

via een mooie lindedreef. Algemeen wordt aangenomen
dat de naam ‘Schrans’ afkomstig zou zijn van ‘schans’,
een versterking waar de inwoners van het dorp bij
gevaar voor o.a. plundering konden gaan schuilen. Het
gebouw kende een evolutie van luxueuze verblijfplaats
voor de schout naar herenboerderij en nog later naar
buitenverblijf, ‘speelhuys’, voor de graaf van Turnhout.
Waarschijnlijk behield het ondertussen toch wel zijn
landbouwkarakter.

We wandelen de Kerkstraat verder af richting centrum,
steken het kruispunt over en bereiken zo opnieuw
ons vertrekpunt aan de kerk. De Kerkstraat biedt ons
ook nog enkele interessante burgerhuizen. Zo is er
nummer 22, de voormalige pastorij die nu in gebruik
is door het OCMW en die dateert uit 1894, naar een
ontwerp van provinciaal architect P.J. Taeymans. Nr. 18
is een cottage-getint burgerhuis uit 1917. Nr. 14 is een
gerenoveerd omheind burgerhuis uit 1917.

V.U.: Paul Diels, Rechtestraat 44, 2275 Lille
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Wandeling

Bosbeek en Slagmolen
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Vertrek : Heemhuis Norbert De Vrijter
Rechtestraat 48 Lille

We starten bij knooppunt 12 aan het monument van de
Krawaat richting 11. We steken het plein over en nemen
het Apostolinnenpad. We wandelen hier langs het rust-
en verzorgingstehuis Lindelo. Het werd in 1981 in
gebruik genomen met een 95-tal bedden. De serviceflats
werden gebouwd door het OCMW in 1994 en worden
bewoond door bejaarden die zichzelf nog voldoende
kunnen behelpen. Aan punt 11 gaan we rechtsaf en
zien op onze linkerkant het PAX-Jeugdhuis, opgericht
in 1938-39 door Van Cauwelaert, burgemeester van
Antwerpen. Even verder, aan nummer 10 gaan we
rechtdoor naar 9. Op de hoek staat de Boskapel, ook
Wuytskapel genoemd naar de familie Wuyts die deze
kapel liet oprichten. Bedevaarders kwamen hier de hulp
van Maria afsmeken tegen koortsen en kinderstuipen.

Op het einde van de Zagerijstraat gaan we links en aan
knooppunt 9 kiezen we rechtdoor naar punt 8. Aan
dit nummer gaan we na 50 meter aan een kapelletje
schuin rechts — nummer 63 volgend — de onverharde
landbouwweg op. Dit type van wegen gaan we nu
blijven volgen tot we terug de agglomeratie van Lille
binnengaan. Gedurende onze wandeling over deze
wegen krijgen we een goed idee van de manier waarop
de landbouwgronden in de gemeente Lille gebruikt
worden.

Aan een voetbalveld passeren we paal 63 en blijven
rechtdoor gaan naar 64. Aan 64 gaan we rechts naar 65
en 200 meter verder, op het einde van de asfaltstrook
rechtdoor naar 66, over het brugje over de Bosbeek. Aan




