
Van boerderij naar priorij, 
tot abdij
Al sinds 1794 weiden de monniken hun leven aan gebed en arbeid in Westmalle. 
Ze breidden de oorspronkelijke boerderij uit tot een priorij, die later werd 
verheven tot abdij. Ook vandaag nog leven de monniken (of ‘trappisten’ in de 
volksmond) hier een teruggetrokken leven van rust en contemplatie. 

De wereldbekende Westmalle wordt nog steeds binnen de muren van de 
abdij gemaakt, en heeft daarom het label ‘Authentic trappist product’. Ook de 
omgeving van de abdij werd gevormd door de monniken. De betontegels in de 
dreef naar de abdij werden door monniken gemaakt, de Sint Bernarduskapel 
werd door hen opgericht en het Molenbos wordt onder toezicht van hen 
onderhouden. 

Blikvangers
Abdij der Trappisten
De Abdij der Trappisten behoort toe tot de Orde van de 
Cisterciënzers van de Strikte Observantie. Een dag in 
het leven van een monnik bestaat uit gebed, arbeid en 
rust. Traditiegetrouw voorzien de monniken zelf in hun 
levensonderhoud. Daarom is er een bakkerij, een boerderij, 
een kaasmakerij en een brouwerij binnen de muren van de 
abdij. De strenge leefregel binnen de kloostergemeenschap 
laat bezoek aan de abdij of brouwerij helaas niet toe. Wil je 
de trappistenkaas wel eens proeven? Neem een kijkje in de 
abdijwinkel door aan te bellen aan de grote poort van de abdij.

Drieboomkensberg
Het bedevaartsoord Drieboomkensberg, toegewijd aan Onze-
Lieve-Vrouw ter Koorts, is gelegen op de hoogste top van een 
groep golvende landduinen die er het landschap bepalen. 
De plaats kreeg zijn naam door de drie grote lariksbomen 
die op de heuvel stonden. De omgeving is rijk aan ongerept 
natuurschoon en je vindt er nog stille hoekjes waar hart en 
geest tot rust kunnen komen.

Brouwerij
De abdij van Westmalle is befaamd om zijn trappistenbier dat 
tot ver over de landsgrenzen heen graag wordt gedronken. 
Toch is de brouwerij geen commerciële activiteit, maar 
een manier voor de monniken om te voorzien in hun eigen 
onderhoud. Westmalle brouwt drie trappistenbieren: 
een roodbruine Dubbel (7%), een goudgele Tripel 
(9,5%) en een lichte Extra (4,8%).

7,5 kmParking Café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, 
Malle. Je bereikt knooppunt 99 door vanop de parking de 
Antwerpsesteenweg over te steken en de laan in te gaan die naar 
de abdij leidt.

Lengte:  7,5 km 

Trappistenabdij  •  boswandeling  •  bedevaartsoord

Knooppunten: 
99 - 1 - 98 - 97 - 89 - 36 - 35 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 32 - 30 - 99

Routedokter
Is er een bordje verdwenen, beschreven of beschadigd? 
Surf naar www.routedokter.be (of scan de QR-code) en 
vul het meldingsformulier in. Op routedokter.be 
vind je ook up-to-date informatie over 
werken of omleidingen.
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BrouwerijAbdij der
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Tip
Wijk even af van het pad 
en wandel eens rond 
het zandven. Je wordt 
getrakteerd op een erg 
mooi stukje natuur.
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