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in de 15de eeuw nog een uitgestrekte heidevlakte. Hier 
stappen we rechtdoor naar 65 langs de akkers en rechts 
de betonweg op naar Sassenhout (gehucht van Vorselaar). 
Links in de verte boven de dennen van de Kempense 
Heuvelrug prijkt de Toeristentoren van Herentals. Enkele 
actieve landbouwers creëren hier het landelijk karakter 
met zijn weids uitzicht. Nog 700 meter blijven we 
deze baan volgen om aan de kapel van de “Achterste 
Sassenhout” een bocht links te maken richting 25. We 
naderen de drukke weg Herentals-Poederlee en steken 
voorzichtig over. 

Aan de rustbanken zien we het grondplan in 
beukenhaag van de toenmalige kapel. We wandelen 
de zandweg verder naar knooppunt 25 en in de bocht 
slaan we rechtsaf in de richting 26. We steken de 
Bergeindsbroekloop over en gaan rechtdoor. Vooraleer 
we aan de Y-splitsing rechts gaan, bemerken we in de 
verte de Sint-Bernardshoeve, eertijds eigendom van het 
kasteel van Vorselaar. We steken de weg naar Vorselaar 
over naar rechts en zien de prachtige gebouwen van 
“Ten Troon”, ook vroeger eigendom van het kasteel en 
nu klooster van cisterciënzerinnen. Aangrenzend is het 
gezinsvervangend tehuis van VAPH (Vlaams Agentschap 
Personen met Handicap). Juist voorbij deze gebouwen 
verlaten we het fietspad, steeds naar 26 en zoeken de 
Zittaartse bossen op met hun grove en zwarte den, lork 

en hier en daar eik. Op de splitsing (26) midden in het 
bos wandelen we naar 61, dat is rechts en direct links 
het bospad in tot aan T-weg waar we links onze weg 
vervolgen naar 61. Waar het landschap ontsierd wordt 
door een stort, slaan we vlug rechtsaf en in de bocht 
(61) op de asfaltweg stappen we links naar 29. Juist 
voorbij huisnummer 13 verlaten we de weg rechts naar 
80 onder de coniferen door, langs de Boonakkersloop het 
bos weer in, daar passeren we de 19 m hoge Molenberg 
en komen aan 80. 

Rechts steken we de drukke weg Herentals-Poederlee 
over naar 79. Hier aan het kapelletje van Neerzand gaan 
we terug richting 5 langs de prachtige beukenrij. Aan 
knooppunt 5 stappen we rechtdoor de Heggelaan in, 
eveneens rechtdoor voorbij 84 en volgen 85 de Kouter 
in tot we de kerk van Poederlee zien en eveneens de 
parking rechts als ons vertrekpunt.
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Afstand	 :	 7,2 km
Vertrek	 :	 Mollenhof Lichtaartsesteenweg 1 

Poederlee

Met onze rug naar het Mollenhof steken we het begin 
van de Lichtaartsesteenweg over en direct schuin links 
Kouter in richting 84. Aan het einde bij T-splitsing 
wandelen we rechts de Heggelaan af, voorbij 84 tot 
knooppunt 5. Hier gaan we links naar 78 langs de 
begraafplaats, door een mooie dreef van robinia en beuk 
komt men op een rustig, in een natuurkader gelegen 
plein. 

Heggekapel
Onder reusachtige oude beuken en linden staat de 
prachtige “Heggekapel”. De aanleiding tot het bouwen 
van de kapel was het “Wonder van de Hegge” in 
1412. Dit wonder kende veel weerklank in de hele 
streek en de plaats werd dan in de loop der jaren een 

bekend bedevaartsoord waar wonderlijke genezingen 
van kreupelen en blinden gebeurden. Jaarlijks geniet 
de herdenking van het Heggewonder nog grote 
belangstelling. De zondag na Sacramentsdag is er 
de processie van de kerk naar de Heggekapel en een 
openluchtmis met daarna een dorpsfeest op de weide. 
Om de 25 jaar gaat de ommegang van de Hegge uit: de 
laatste was in 2012.
De kapel bevat in de buitenmuur een laag roestige 
ijzersteen nl. Poederleaan.

Naast de kapel bevindt zich een schilderachtige oude 
waterput uit 1670 met geneeskrachtig water.

Tegenover de kapel bevindt zich de lindedreef met 
kapelletjes ”De Zeven Weeën van Maria”, aldaar 
geplaatst als een schenking van de landbouwers Maria 
Theresia Wouters en haar broer Jan-Baptist.
We volgen de bocht in de asfaltweg tot knooppunt 78 en 
trekken de Heggebossen in naar 64. Deze bossen waren 

Wandeling


